Verslag elf-stede tocht op de fiets, Juni 2007

Van; Miranda en Sjoerd, Lex en Silvia van der Meer

Zondag ochtend de regen komt met baken uit de hemel en wij gaan samen met Lex en Silvia
naar Friesland 5 dagen fietsen. Dat kon toch echt niet doorgaan vond Miranda, we gaan naar
Griekenland we nemen een last minuut. Maar gelukkig wilde de andere 3 dat niet we gaan
gewoon fietsen.

Zondag: In de middag vertrekken we met de bus van Lex met de fietsen erin naar Bolsward.
Voor de zekerheid onze sauna tas ook maar mee voor het geval dat we slecht weer hebben.
In het hart van Bolsward, tegenover het stadhuis staat het monumentale pand “Heeremastate,
hier hebben wij 2 kamers gehuurd voor de nacht. Nadat wij onze spullen op de kamer hadden
gezet zijn we de stad ingegaan en een bakje gedaan in het Café, daarna om het met Miranda
goed te maken bij de Griek gaan eten, dit was erg lekker. Na het eten lekker luieren op onze
bedden met een boekje en de mannen natuurlijk voor de TV voetbal kijken.

Maandag: 9.30 ontbijt, dit was heerlijk verse jus, aardbeitjes en lekkere broodjes.

Om 10.30 alle spullen op de fiets en fietsen richting Harlingen, daar even lekker koffie
gedronken met appeltaart en een overnachting geregeld in Hallum op de boerderi).

In Harlingen nog even broodjes gekocht met beleg om onderweg te kunnen picknicken.

De reis wordt voorgezet in de middag richting Franeker, waar we om welke rede dan ook
nooit aangekomen zijn. De elf-stede bordjes zijn niet altijd goed te zien en met dat
geauwehoer op de fiets mis je nogal eens wat. Om 18.00 uur aangekomen op de boerderij in
Hallum, erg leuk en gezellig. Vandaag 50 km gefietst. Onze spullen op de kamers gezet en
even naar het dorp om daar in het plaatselijke café lekker te eten. En dan komt de regen met
baken uit de hemel. De café eigenaar bied ons nog aan om ons terug te brengen naar de
boerderij, maar na 3 bakjes koffie wordt het droog en fietsen wij weer terug naar onze slaap
plaats voor vanavond.

Lekker chillen op ons bed met een boek en een zak chips.

Dinsdag: 9.00 uur ontbijt met een eitje en om 9.45 startklaar om te gaan fietsen richting
Dokkum. Het is mooi weer en met onze fietsbroek en een bepakte fiets hebben we onze
bekijks langs de weg. De route is mooi, oude huisjes, leuke watertjes en rustige dorpjes.

In Dokkum weer aan de koffie met appelgebak natuurlijk, wij testen deze week overal de
appelgebak, wie heeft de lekkerste? Slaapplaats geregeld in Leeuwarden voor vannacht.

Met het pontje overvaren richting Wijns en Giekerk (tegelbrug), hier wijken we iets af van de
elf stede route. Langs Bartlehiem om de tegeltjesbrug van de elf stede tocht te bekijken,
vandaag 50 km gefietst

Om 18.00 uur komen wij aan bij mw Reitsma ongeveer 75 jaar, we slapen bij haar in huis.
Nou ja dat moet dan maar misschien komt ze vannacht nog wel bij de jongens in bed.

In de avond gaan eten in het centrum van Leeuwarden bij de lachende koe, het eten was er erg
goed.
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Woensdag:

In de ochtend had ze een heerlijk ontbijt, wederom weer een eitje en kwam mw Diersma ook
met ons mee eten en ging ze lekker naast Lex zitten. We kwamen niet weg bij haar ze bleef
maar praten. Het was de bedoeling om te gaan winkelen in Leeuwarden maar de winkels
vielen ons erg tegen dus op de fiets richting Sneek. Veel wind en geen leuke route 30 km,
maar dat werd weer goed gemaakt met winkelen en patat shoarma in Sneek. We hadden onze
zinnen gezet op slapen in de bedstee maar deze accommodatie was gesloten, jammer.

Dus een overnachting geregeld bij de boer in Qosthem bij de fam. Zijlstra. De weg wisten we
niet goed maar bij de bruine koeien moesten we linksaf slaan. Er waren twee slaapkamer
boven in de boerderij, buiten kregen van mw nog een kopje thee en koffie aangeboden

Donderdag:9.00 uur ontbijt weer een eitje en heerlijke aardbeien.

Heerlijk om iedere ochtend verwend te worden. Om 9.45 weer op de fiets naar IJlst en Sloten
een mooie route langs het water en kleine fietspaadjes. Vandaag een lange route van 60 km
om morgen snel klaar te zijn. We fietsen door naar Stavoren en Hindeloopen, kleine gezellige
oude stadjes. In Hindeloopen slapen we met 4 personen gezellig op een kamer.

In de avond een lekker visrestaurant opgezocht en wederom weer heerlijk gegeten.

Om 20.30 naar ons pension de twee hondjes, een beetje regen gehad maar dat mocht bij ons
de pret niet drukken. We hadden het de hele week al mooi en droog gehad we waren zelfs
verbrand van de zon.

Vrijdag: 9.00 uur ontbijt, warme broodjes en een eitje en verse jus.

Fietsen weer opgeladen met onze spullen en deze geparkeerd tegen de muur om eerst
Hindeloopen te bekijken. Schaatsmuseum geweest dit was ook erg leuk, allerlei oude
schaatsen en alles over de elf stede tocht. Lekkere elf-stede chocolade gekocht.

Daarna op de fiets naar Molkwerum om naar een oude bakkerij te gaan, maar deze was
jammer genoeg dicht. Onze route verder vervolgt naar Workum, mooie winkels en heerlijke
kibbeling gegeten. De laatste kilometers zijn ingegaan naar Bolsward. Daar staat de bus op
ons te wachten, 30 km gefietst. De fietsen in de bus gezet ,even omkleden op straat en dan
voor de laatste keer uit eten, bij de Italiaan. Om 21.00 uur in de bus en weer richting
Roelofarendsveen.

We hebben een relaxed weekje gefietst en genoten van de route en de leuke dorpjes en steden,
Een aanrader voor een ieder die van fietsen houdt.

Groetjes Sjoerd van Aad, van Theo van Corse en Miranda van Cor, van Piet Bouwmeester.




